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een waar feest in drie delen 

° een receptie,  

om elkaar te begroeten  

en te leren kennen 

° een Viering rond de Kribbe,  

om te weten waarom we vieren 

° een lekkere maaltijd,  

omdat samen aan tafel gaan Eucharistisch is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omdat we dit jaar (voor de 4de uitgave) al met 30 

aanwezigen waren, was het nodig de kerk te herschikken 

het werd een prachtige feesttafel in een prachtig decor 

 

 

 

om volop samen van te genieten 

(wat voor veel deelnemers anders 

niet mogelijk is) 

onvergetelijk dus – en om nu al uit 

te zien naar volgend jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en wat ook niet te vergeten valt: we hadden dit jaar veel extra 

vrijwilligers die vooraf (’t is te zeggen: op kerst-ochtend!) dat 

alles hebben klaargezet en klaargemaakt 

een heel bijzonder dankjewel! – én de uitnodiging volgend 

jaar gewoon mee aan tafel te blijven 

(ook een bijzondere dank aan de sponsoring die we mochten ontvangen om dit georganiseerd te krijgen)  


