Vier dagen
Wandelend Stilte beleven
te Denekamp

Een deelneemster aan het woord:
Vier dagen op stap met Franciscus en een heel diverse groep stappers, op zoek naar rust,
verstilling, vrede en verbondenheid.

Wanneer ik terugkijk naar deze pelgrimstocht voel ik me rijker dan aan de start, gevoed door
de inspiratie van zuster Christella die we mochten ontmoeten op onze logeerplek,
geinspireerd door de uitwisseling tussen de groepsleden,

geraakt door de verbinding met God in de natuur, verstild door de aanzetten die we mochten
ontvangen doorheen het afleggen van kilometers.
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Zoals we aan het einde van de tocht zeiden voel ik me gezegend en opnieuw sterker om Zijn
zegen mee en uit te dragen.

Dankjewel Chris, Wouter (alias Franciscus) en Mede-Stappers.



